Verslag van de algemene ledenvergadering op 8 januari 2026

Veel volk maar dat is ondertussen geen nieuws meer.

Het door de eed uitgeschreven scenario werd punctueel gevolgd. Tijdens
het welkomstwoord van de deken ging er speciale aandacht naar ons
nieuwjaarskaartje dat elk lid in zijn bus kreeg. De ideeén waren ontsproten
uit het brein van de gemene hoofden van de eed, maar bij de uitwerking
werden we een handje geholpen door Al. Geslaagde wensen dus.
Diezelfde avond werd bekend dat Petra De Sutter tijdens haar openingsrede
aan UGent zich ook had laten bijstaan door Al maar onbestaande citaten
had geproclameerd. Dit terzijde ...

Vervolgens was het de beurt aan de griffier die zijn jaarverslag ten berde
bracht, gevolgd door de huldiging van Rederijkers die maar liefst 50 en 25
jaar lidmaatschap op hun teller hadden staan. Arsene Busschaert en Erné
De Blaere betaalden al 50 keer hun lidgeld en Philip Timmerman en Geert
Van Nieuwerburgh mogen ondertussen 25 kaarsjes uitblazen. Proficiat.

Nadien werden maar liefst 19 nieuwe leden officieel aangesteld. Teveel
namen om op te noemen maar wel om fier op te zijn. Onze vereniging groeit
als een bloemkool.

Het eerste gedeelte werd afgesloten met de voorstelling van het
jaarprogramma 2026. Veelbelovend en zeer divers en dat zijn we aan onze
leden ook verplicht.

Na een pauze met een traktatie door de Eed, gingen we over tot een korte en
dus intense kwis. Voor zowat de helft van de zaal was die al afgelopen na
amper 1 vraag. Het welverdiende loon als je niet weet dat Uilenspiegel in
Knesselare is geboren.

Een vijftien vragen verder kwam één winnaar uit de arena nl. Paul Standaert.
Omdat we meer dan zestig vragen hadden voorbereid, organiseerden we
ook nog een 2% ronde met Lorenzo Mortier als laatste overlevende en
omdat het nog naar meer smaakte werd ook nog tot een 3% ronde
overgegaan.

Om de Aalterse leden gelukkig te maken, hadden we ook verschillende
vragen over Aalter in de kwis opgenomen en dat loonde want Willy Vermeire
kwam in de slotronde als overwinnaar naar voor.



Even voor 22 u. zat het officieel gedeelte van de algemene ledenvergadering
erop. Ruim de tijd voor een gezellige aprés en menig Rederijker trok dan ook
pas een paar uur later huiswaarts.

Ik hoor jullie luidop denken. Wat een droog, ietwat inspiratieloos verslag.
Volledig akkoord, niets is immers ondankbaarder voor een griffier dan een
zowat perfect verlopen avond. Geen lachwekkende versprekingen, een quiz
die niet te lang of te kort was, een jaarverslag dat ok was, ... begin er maar
aan.



