
Verslag van de lezing van Koen Schoors 10 april 2025 

Koen Schoors was onze gast in het huis van de Rederijkers. En dat hebben 
we geweten. Een vol huis want meer dan 80 geïnteresseerden gaven 
present voor een bevlogen professor economie. 
Zijn prioritair punt wilde hij reeds van bij de aanvang van de lezing maken. 
We hullen ons met zijn allen in een veel te negatieve sfeer. Of we worden 
onverschillig in de hoop dat de waterval aan deprimerende nieuwsfeiten die 
ons dag in dag uit bereikt, wel overwaait. Hij doet een oproep aan elk van 
ons: als er problemen zijn, dan moeten we die oplossen. Niet bij de pakken 
blijven zitten, de handen aan de ploeg slaan want de toekomst kunnen we 
zelf bepalen. De toekomst, laat ons zeggen de komende 70 jaar, kunnen en 
zullen er overigens rooskleurig uitzien.  
En hij staafde zijn stelling met een aantal  topics. 

• Zo moeten we de juiste prijzen hanteren en dat gebeurt niet of veel te 
weinig. Er wordt amper rekening gehouden met externe kosten bv. de 
kosten van milieuvervuiling die een productie teweeg brengt, worden 
nauwelijks doorgerekend in de prijs van een product, waardoor bv. 
biologisch gekweekte landbouwproducten een stuk duurder uitvallen 
dan de massaal geteelde soortgelijke artikelen. 
Zo zal er ook, en die tendens is momenteel reeds volop aan het lopen, 
in de toekomst volop overgeschakeld worden naar zonne- en 
windenergie, elektrische wagens, … omdat die gewoonweg 
goedkoper zijn of zullen zijn. Kernenergie? Vergeet het, want te duur.  

• De circulaire economie is in volle opgang en zal veralgemeend 
worden. Afval is een woord dat we binnenkort uit het woordenboek 
kunnen schrappen. Zowat alles zal hergebruikt worden. 

• Artificiële intelligentie  is zegen en het banenverlies dat hierdoor zal 
ontstaan zal heel welkom zijn omdat de beroepsbevolking in alle 
landen ter wereld drastisch zal dalen, waardoor er een permanente 
schaarste op de arbeidsmarkt zal ontstaan die kan worden 
opgevangen door … jawel,  AI.  

Koen Schoors is hot, getuige de zeer ruime opkomst, waaronder heel wat 
niet-leden. Zijn boodschap lijkt ook een welgekomen licht te vormen in de 
duisternis van de kommer en kwel van dit tijdgewrocht. En hij kan het goed 
uitleggen, een complexe theorie brengt hij rechtuit rechtaan op een heldere 
manier.  



Moedig ook om een optimist te zijn in deze dagen. Want Koen Schoors is er 
heilig van overtuigd: alles wordt anders en … ook beter. 
 
Alhoewel, als we Damiaan De Schrijver moeten geloven in de monoloog 
‘Schopenhauer’ waarmee hij onlangs Vlaamse podia afschuimde, is het 
niet zo verstandig optimist te zijn. Ik citeer uit de tirade van Damiaan De 
Schrijver: 
“ Ga altijd uit van het ergste: zo moet ge denken, dan kan het alleen nog 
maar meevallen! 
daarom dat pessimisten altijd zo opgewekt zijn 
in tegenstelling tot optimisten: die zijn altijd chagrijnig 
ge moet daar eens op letten: ze beginnen energiek, ze zien het allemaal 
zitten, de optimisten,  
in het begin, 
maar op den duur eindigen ze allemaal boos en verbitterd 
en de pessimist, ja, die krijgt altijd gelijk … 

 


