Verslag van de lezing door Jeroen Reygaert op 14 november 2024

Duitsland, voor velen de minst bekende van onze buurlanden, werd vakkundig en op een
aangename manier ontleed door VRT-journalist Jeroen Reygaert.

De interesse is ongetwijfeld vaak groter voor onze noorder- en zuiderburen dan voor Duitsland.
Maar de Duitsers, ja, die zijn punktlich en grundlich en hun technologische vernuft en
vooruitgang is top. Tot daar onze vooroordelen. En daar maakte Jeroen Reygaert komaf mee aan
de hand van 5 misverstanden die hij wou ontkrachten.

1.

Duitsland bestaat al lang.

Nope. Het land werd pas in 1870 opgericht, één van de laatste Europese landen.
Voorheen was het een lappendeken van onafhankelijke vorstendommen, bisdommen en
vrije steden.

Duitsland is verenigd

Nope. Duitsland is wel samengevoegd of herenigd maar niet verenigd. Het verschil
tussen Oost- en West-Duitsland is nog steeds heel groot. Zo zijn in Oost-Duitsland
radicaal rechtse partijen de grootste, als een soort vertaling van de algemene onvrede
die er leeft. In West-Duitsland zijn dat de christen democraten. Buitenlanders in Oost-
Duitsland: vrijwel ninil. In West-Duitsland: 26 % van de bevolking,

Hoeveel clubs uit respectievelijk West- en Oost-Duitsland spelen in de Bundesliga: 16
tegenover 2. En ga zo maar door.

Duitsland is eenrijk land

Nope.

Als de mediane welvaartsindicator van de modale Belg op 200 staat is dat voor de
Duitser 50. Duitsers huren vooral en hebben weinig eigendommen. Ze verhuizen vaak,
hun werk achterna omdat ze niet van pendelen houden.

Duitsland is een modern, hoog technologisch land.

Nope. Nu niet meer want de drie eigenschappen van de modale Duitser waarmee het
land is groot geworden na de 2% WO: Grindlich, Punktlich en Voorsprong door techniek
zijn het jongste decennium hun achillespees gebleken. Vergelijk het met Miele:
oerdegelijk en nooit aan vervanging toe. Veel producten zijn ouderwets geworden.
Volkswagen heeft nog altijd geen elektrische wagen.

Men gebruikt in Duitsland nog altijd overwegend cash geld bij transacties. Zij beschikken
over het weinig benijdenswaardig slechtste internet van Europa.

Duitsland is een simpel en stabiel politiek land

Gedeeltelijk nope. Simpel? Er zijn net als in Belgié ‘regeringen’ op Europees, federaal,
deelstaat, arrondissementeel en gemeentelijk vlak.

Stabiel? Inderdaad. Denken we maar aan de bestuurstermijn van Merkel en Kohl: allebei
16 jaar aan de macht.

Nu is de regering gevallen en de verklaring is simpel: men is gaan experimenteren met 3
partijen aan het roer.

Onze sympathie voor onze Oosterburen is al niet altijd even groot. Hun 2 visites die beide ruim
vier jaar aansleepten, het gehakt stro dat als Duitse taal wordt omschreven, de vaak
afstandelijke houding van Duitse toeristen in het buitenland, ... het zijn geen stimuli om
verslingerd te geraken aan Duitsland. Jeroen Reygaert veegde bovendien nog enkele positieve
vooroordelen tegen het land van tafel. Een vlijmscherpe analyse van een economische reus op
lemen voeten omwille van de punktlichkeit en de grundlichkeit en de totale weigering om risico’s
te nemen.



Jeroen Reygaert gaf echter nog één tip mee als uitsmijter: ga eens op reis naar Zuid-Duitsland in
de plaats van steeds naar zuid franse oorden te trekken. Mmmja ... ik zal er nog eens over
nadenken.



