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Onze deken had bij zijn voorstelling van onze gast duidelijk onze cultuur 
minnende leden onderschat. Wie kende Simone Milsdochter vroeg hij 
ietwat smalend met een toontje van ‘Dat zullen er niet veel zijn’. Buiten zijn 
verwachting staken prompt verschillende mensen de hand op ten teken van 
hun kennis van de Vlaams Nederlandse cultuurpersonalia.  
Hoe dan ook, enkele minuten later hingen we spreekwoordelijk met zijn 
allen aan de lippen Simone Milsdochter, een prachtige naam overigens. Zij 
bracht een soort van lezing, conference of hoe noem je zoiets, over fake 
news of de leugens die we via allerlei media te verwerken krijgen. Wat 
kunnen en mogen we heden te dage nog geloven van wat de verschillende 
nieuwskanalen ons voorschotelen?  
Een videofragment of foto zijn soms niet datgene wat we denken dat ze 
zouden zijn. Ze zijn vaak getrukeerd en bijgewerkt, zo bleek uit een ietwat 
lange analyse van een video waarin werd beweerd dat de Brusselse politie 
een moeder met haar 2 kinderen met het waterkanon had geviseerd tijdens 
een corona manifestatie.  Niets van, bleek na nogal wat opzoekwerk.  
 
Simone bracht een bevlogen en theatraal verhaal en samengevat komt het 
erop neer dat we het nieuws dat we binnen krijgen bij voorkeur checken, 
maar de realiteit is vaak zo complex dat het checken op zijn beurt complex 
wordt. Vandaar dat oplossingen voor sommige problemen ook moeilijk en 
complex zijn en we politiekers die heel eenvoudige oplossingen voor 
complexe problemen naar voor schuiven, best met het nodige wantrouwen 
benaderen. 

Maar klopte haar bewering wel als ze stelde dat er meer mensen zijn die 
geloven in de complottheorie dat de wereld wordt geregeerd door reptielen 
dan er mensen zijn die op zondag naar de kerk gaan?  En klopt het wel dat er 
heel wat mensen wereldwijd lid zijn van de flat earth society die overtuigd 
zijn van de wereld als een plat vlak. Best even fact checken toch? 

Eindigen doe ik met een boutade van Misldochter : ‘Als je duizend keer een 
leugen herhaalt, dan wordt die de waarheid.’ En ik voeg er aan toe: ‘Als je 
duizend keer beweert dat wij Belgen het momenteel slecht hebben, dan 
wordt die leugen een waarheid’. En binnenkort zijn er verkiezingen … 


