
Verslag van de wandeling in het Vloethemveld op 15 juni 2023 

Een kleine 40 leden en geïnteresseerden tekenden present aan de parking van 

het Vloethemveld voor een wandeling door dit prachtig, voor ons minder 

bekend stuk natuur op grondgebied Zedelgem - Zerkegem. Het gebied is 

ongeveer zo groot als de binnenstad van Brugge maar nog een pak kleiner dan 

ons Drongengoed.  

Het grootste gedeelte is ontoegankelijk voor het grote publiek. Wij mochten 

met een gids wel een bezoek brengen aan dit bosgebied. Natuur en historie 

reiken elkaar hier de hand want zowel tijdens de 1ste als de 2de wereldoorlog 

werd er een kamp ondergebracht door de Duitse bezetter. Onmiddellijk na WO2 

werd het vervolgens door de Engelsen als krijgsgevangenkamp gebruikt. Op een 

bepaald moment zaten er maar liefst 63 000 mensen op elkaar gepakt.  

 

Later werd er door het Belgische leger een uit de kluiten gewassen 

munitiedepot uitgebouwd waardoor het gebied nooit echt door een groot 

publiek werd aangedaan of bezocht. De natuur kon en kan er dus vrij zijn gang 

gaan.  

Twee gidsen vertelden ons over de natuurlijke bijzonderheden en de rijke maar 

bijzondere geschiedenis van het kamp. De een legde al wat meer de nadruk op 

het geschiedkundige en de andere had het vooral over de planten die we er 

konden vinden. Van die laatste gids waren vooral de gevlekte orchis zijn ding, 

een zeldzame plant waarvan maar liefst 3000 variëteiten in het gebied terug te 

vinden zijn. Specialistenwerk dus.  

Ooit het boek ‘Nooit meer slapen’ van Willem Frederik Hermans gelezen? Het is 

het verhaal van een jonge geoloog die in het moerassige noorden van 

Noorwegen onderzoek verricht. Ik heb het zo’n 30 jaar geleden gelezen en ik 

weet eigenlijk niet goed meer waarover het gaat. Wat ik wel nog altijd weet is 

dat de jonge man lastig gevallen wordt door muggen, muggen en nog eens 

muggen, zodanig zelfs dat zijn werk eronder gaat lijden.  

En dat is het wat ik me spijtig genoeg, ondanks de interessante plek, ook nog 

het meest van deze wandeling zal herinneren binnen hopelijk 30 jaar. Muggen, 

muggen en nog eens muggen.  

 


