
Verslag van de lezing van Peter Laroy over Roversbenden op 10 november 2022 

Ruim 40 geïnteresseerden verzamelden zich in de De Swaene omdat ze meer wilden te 

weten komen over roversbenden in onze contreien en bij uitbreiding Vlaanderen en zelf 

West-Europa.  

Peter Laroy verdiept zich  al ruim 30 jaar in dit onderwerp en is bezig aan een derde boek 

rond dit thema.  

De spreker stak van wal met de mythe die in Engeland rond Robin Hood is ontstaan en 

spreekt in dit verband over sociaal banditisme. De rovers zouden zich in het bos hebben 

verscholen en pleegden overvallen op de rijken der aarde om de verworven buit onder 

de armen te verdelen.  

Meteen trekt hij de parallel met de roversbende rond Jan de Lichte in de streek van Aalst, 

onlangs nog in een tv-feuilleton gegoten en eerder vooral geromantiseerd door Louis 

Paul Boon.  

Peter Laroy spreekt de beeldvorming rond bendes tegen en betoogt dat de meeste 

bendes geen standvastige groep van rovers vormden, maar eerder uit een variërende 

groep van individuen bestond die in verschillende samenstellingen strooptochten 

ondernomen. Dit is was ook het geval bij de bende van Jan de Lichte.  

Vervolgens werd de bende van Baekelandt onder de loep genomen e.a. zoals de bende 

Bonnot-Garnier in het Gentse en Frankrijk en de bende van Ponnet in de grensstreek 

tussen West-Vlaanderen en Frankrijk net voor de WO I.  

Net na de WOI was het hek helemaal van de dam omdat de maatschappij ontwricht en 

het politie apparaat bijna onbestaande was.Psychisch verminkte mannen komen terug uit 

een oorlog en belanden in de armoede. Zij maken gebruik van de vele wapens die nog in 

omloop zijn en zaaien vooral terreur op het platteland. Beruchte bendes waren die van 

Van Hoe – Verstuyft in het Gentse en in onze regio de bende van Adegem (Marcy en 

Naudts). De aanhouding van de kapiteins van die bende kan op zijn minst efficiënt en 

doortastend worden genoemd. De bendeleiders hadden zich verschanst in een woning 

van een broer in Adegem.  De brandweer van Eeklo werd opgetrommeld om de doening 

in de fik te steken en de bendeleiders uit te roken, wat ook gebeurde.  

Het werd een rustige vertelavond waarbij we gelukkig geen al te bekende namen de 

revue zagen passeren, tenzij je familie hebt die Van Hoe, of Verstuyft, De Wispelaere, 

Cornelis, Naudts, enz … zou noemen.  

 

 

 


