Verslag van de 11 juli uitstap op 10 juni 2022

Als we de 11 juli uitstap op de tiende laten vallen, omdat het praktischer
uitkomt, zijn we met ruim 40 fietsers die zondag, onder, hoe kan het ook
anders deze zomer, een stralende zon.

Op het programma: een cultuurhistorische fietstocht door groot-Aalter met de
focus op Bellem en Poeke.

Koffie en door sommigen reeds een eerste trappist werd genuttigd op het
terras van café De Hert aan de Bellemse vaart. Nadien belandden we op het
domein Mariahove. Een pracht van een kasteel en dito tuin/park aan de rand
van Bellem-dorp. De Belgische driekleur wapperde fier op de pui van het
kasteel. Geen Rederijker die er aanstoot aan nam, we waren immers de 10%.
Kristof had bij de Brusselse baron een bezoekje aan het domein weten te
versieren, maar hij moest zelf de gidsbeurt voor zijn rekening nemen. En alle lof
voor Kristof: hij wist zijn publiek heel zeker te boeien.

Terzijde nog een ‘wist je datje’ over het Mariahove: het was de plaats waar de
prille kiemen werden gelegd voor de fusie Aalter — Knesselare.

Nadien zetten we koers richting kasteel van Poeke waar de sympathieke Nick
helemaal gratis uitgebreid uitleg gaf over de geschiedenis van het kasteel, de
functies van de verschillende kamers en vooral de ‘Upstairs, downstairs’-
toestanden met anekdotes levendig maakte.

En dan naar ‘Rust en dust’, waar gastheer Geert ons met open armen ontving
en zelfs vrije plaatsen had voorzien. We dronken er dan maar twee en dus
iedereen tevree.

We zetten een orgelpunt achter de 11 juli-uitstap in het Drongengoed waar we
in de schuur door Sandra uitstekend werden vergast op een uitgebreide
aperitief en bbg en wijn en ... om 22 u. vriendelijk werden verzorgd onze plaat
te poetsen want de vogels moesten hun rust terug vinden en waarschijnlijk ook
van hun trauma bekomen nadat ze 3 dagen lang waren geterroriseerd door
laag overscherende vliegtuigen. Voor zoveel logica buigen wij, Rederijkers,
deemoedig het hoofd.



