
Verslag van de wandeling in de Vinderhoutse bossen 9 juni 2022 

Donderdagavond 9 juni 2022. Een vrij warme en ietwat klamme avond, kortom 

ideaal wandelweer. Met ruim dertig leden en aanverwanten trokken we naar 

de Vinderhoutse bossen, voor zowat 80% gelegen in Mariakerke.  

We hadden 2 gidsen geboekt en die gaven er de voorkeur aan om samen te 

gidsen want naar eigen zeggen was dat ‘gezelliger’.  

We werden eerst mee getroond naar een plas rechtover de ingang van de 

Vinderhoutse bossen, waar zich enkele bijzondere vogelsoorten schuil hielden 

o.a. de roodborsttapuit en het zeer exceptionele woudaapje, een ietwat klein 

uitgevallen reiger, die bijna nergens meer te spotten valt in Europa.  

In een drafje ging de wandeling terug naar het bosgebied zelf dat uit twee 

gedeelten bestaat. Enerzijds het domein van een vroegere ‘Plaisanterie’ 

behorende tot graaf d’ Udekem d’ Acoz, grootvader van onze koningin en een 

tweede gedeelte, dat een sinds eind 2017 door Natuurpunt aangekocht privé 

bos van 35 hectaren omvat.  

De wandeling zelf was boeiend met drie gidsen voor de prijs van twee, want 

ons lid Eli etaleerde zijn biologische kennis ruimschoots en bovendien vaak 

gevat.  We ontdekten allerlei planten waarvan we de naam nog nooit hadden 

gehoord zoals de boevenboterbloem, de éénbes, drienerfmuur, kale jonker, … 

En we konden genieten van de bosrietzanger, dé kameleon op het gebied van 

vogelzang.  

De Vinderhoutse bossen: voor herhaling vatbaar als we in de omgeving van 

Gent een mooie wandeling willen maken.  

Een les die we hebben geleerd: als je twee gidsen boekt, verdeel dan de grote 

groep in twee en laat beide gidsen hun ding doen.  

Maar de gidsen haalden uiteindelijk wel hun gelijk: het was gezellig … en soms 

is dat voldoende.  

 


