


Beste kamerleden, Strijdbroeders en aanverwanten,
lotgenoten, deelgenoten en sympathisanten...

Het jaar 2009 zit erop, behoort tot het verleden,

dus mag ik nog maar eens voor het voetlicht treden

met het jaarverslag, een relaas van maandelijkse activiteiten
en andere onbenullige of wetenswaardige feiten,

waarmee ik u een tijdlang hier zal kluisteren,

Let wel, ik verplicht u niet hiernaar te luisteren.

Dinsdag |3 januari Algemene ledenvergadering

We beginnen in januari met de algemene vergadering voor de leden.

Er is geen spreker die ons komt onderhouden, maar er is een andere goede reden:
we moeten nieuwe leden kiezen én een Eed én de oude leden decoreren.

Een avond lang met officieel gedoe, toch komen meer dan veertig balloteren.

Eerst komen Koen, Julien, Pascal, Patrick, Filip en Pieter aan de beurt

en wonderwel wordt geen van allen bij de stemming afgekeurd.

Het lint wordt om hun nek gehangen, ze ontvangen drinkpot en statuten
maar wat in feite enkel telt, is de tractatie van deze nieuw’ recruten.

Het boeiendste die avond is sine dubio de verkiezing van de Eed,

een moment van spanning altijd, twijfel soms, dat moet worden uitgezweet.
Het resultaat brengt geen verrassing, al is er een ex aequo tussen Piet en Jan,
wat snel wordt uitgeklaard door de onthouding van die laatste gentleman

Uit de elf verkozenen moet de Deken nog geselecteerd,
een routineklus, zo blijkt,t is weer Renaat die hier primeert.

Dan krijgen Ronny, Luc en Hans nog een medaille opgespeld,
omdat ze al 25 jaar trouw hun lidgeld hebben neergeteld.

Het verslag van 2008 aan het eind zal ik maar niet vernoemen,
een mens moet zichzelve toch niet in de hemel roemen...




dinsdag 10 februari Pieter Vandermoere
De huidige financiéle crisis : oorzaken en gevolgen

In februari komt een zekere Pieter Vandermoere naar ons afgezakt.

‘t Is net gepast, met die bancaire crisis en mijn portefeuille die slabakt.
Hij expliceert hoe het hele financiéle fiasco in Amerika begon

en hoe daardoor ook de wereldeconomie in een depressie raken kon.

Ik weet niet hoe ‘t met u is, maar ik baal van al dat kapitalistische knoeien.
van de mensen die misdadig bezig zijn hun eigen spaarpot te doen groeien,
op kosten van de staat, dat zijn wij tenslotte, hun vel proberen redden,
terwijl de gewone man zijn best doet rond te komen met bescheiden wedde.

Laat ons nu hopen dat die toestand niet al te lang mag duren:

veel mensen aan de dop, onbetaalde huren, openstaand’ facturen,
het spaargeld dat haast niet rendeert, de hele staat zowat failliet...
Geld maakt niet gelukkig, zegt men, maar zonder word je kierewiet...

6,7, 13, 14,20, 21 maart TONEEL
De Canadese muur

In maart brengt de Camere een zesdaags voetbaltornooi in de Kloosterstraat,

op het toneel staan vijf ervaren spelers elke avond in de Canadese muur paraat.
Een stevige ploeg die is samengesteld uit Meike, Kathy, Koen en Geert en Geert.
een veldbezetting die het publiek een tactisch, doch spijkerhard spel presenteert.

Ik herinner mij Richard, zowel gevoelloos als geraffineerd.

Jean-Pierre, de halve zachte, die bijna elke hatelijkheid verteert.

Lode, de vader van, en gek op jongetjes onder de douche.

Sonja, ontgoocheld in haar man en ooit Richard zijn poesje.

Elly, kapster zonder kapsalon en zonder pientere geest..,

een verschrikkelijk team, maar voor de kijkers is ‘t een feest

om elke avond weer die woordenwedstrijd te aanhoren

tussen figuren die ergens op hun levensweg het noorden zijn verloren...




dinsdag 21| april Johan Taeldeman
De herkomst van onze namen

In april komt onze Prince, professor emeritus Johan Taeldeman, binnenwaaien
en, aangezien het grasmaand is, begint hij namen in het rond te zaaien

Hij heeft het over hoe, wanneer en waar onze familienamen zijn ontstaan

en is daarvoor de eeuwenoude historie van onze voorouders nagegaan.

Zijn uitleg klinkt aannemelijk, wetenschappelijk en historisch gefundeerd,
Familienamen, zegt hij, zijn vaak aan een voornaam of de afkomst gelieerd
Ze kunnen ook zijn voortgekomen uit een bijnaam of beroep,

een menselijke eigenschap of de herkomst, noem maar oep.

Hoe het ook zij, een naam die krijg je zomaar en daar moet je dan mee leven.

Met de mijne ben ik best content, belachelijk misschien, maar toch niet overdreven.
Je wordt maar geboren met iets beestigs als De Padt, De Vis, De Vioo, Den Otter.
Toch altijd liever dat nog dan een De Neucker, een Poupaert, De Pypere of De Potter.

vrijdag 8 mei | 7de kroegentocht

De tweede vrijdag van mei gaat de Knesselaarse kroegentocht weer door

de zeventiende al op rij, maar tevens ook de laatste naar ik hoor...

Mooie liedjes duren niet lang, da’s wat het spreekwoord ons wil doen geloven,
maar met dit zangstuk hebben wij bewezen dat ge dat niet altijd moet geloven.

Hier past het om een hymne aan te heffen ter ere van het comité
dat al die jaren inspiratiebron en propaganda was voor elke staminee
In de lerse volksmuziek vond ik een toepasselijke song:

‘The pub tour’, dat men ginder al honderd jaar geleden zong

‘The Pub Tour* (dat kun je vrij vertalen als
*kroegentocht’,t moet zijn dat het toen daar ook al

mocht)
We like to go on a pub tour Who likes to go on a pub tour

on a pub tour every year on a pub tour every year
We like to go on a pub tour Who likes to go on a pub tour

but not anymore this year will have to wait a thousand year
Says the pub tour committee (2x) Says the pub tour committee (2x)
The pub tour was a great success The pub tour was for everyone

a happening every year an enormous source of joy and fun
The pub tour was a great success The pub tour meant for everyone

but not anymore this year that springtime had begun

Says the pub tour committee (2x)
Says the pub tour committee (2x)




dinsdag 12 mei Bedrijfsbezoek

Nog geen week na de kroegentocht gaan we op bedrijfsbezoek bij De Nul

De naam klinkt wat onbenullig, maar het bedrijf is heus geen flauwekul.

Ze weten ons in Hofstade over het baggerwerk alles haarfijn uit te leggen,

en dat ze daarbij ook nog doende zijn met andere grote werken, naar ze zeggen.

Met een (pornofilm) promofilm en een rondleiding worden we uitvoerig geinformeerd

over hoe en wat en waar hun bedrijvigheid zich overal ter wereld situeert.

In de fabriekshallen gaat het er warm aan toe waar de lassers nog aan’t werk zijn

met pijpen.. (bril schoonvegen) aan elkaar te lassen en zuigende constructies, in het zweet huns aanschijn(s)

Het leukst van al vinden een paar van ons de computergestuurde baggersimulatoren,
waarop ze - gelukkig virtueel - algauw een paar schepen in de grond kunnen boren.
Om ons tenslotte te belonen voor de algehele aandacht en ijver bij de rondleiding,
worden hapjes en drankjes in overvioed aangevoerd. Met dank aan de bedrijfsleiding !

dinsdag 9 juni Avondwandeling
met Frank Degruyter door Gent

In juni hebben we een stadsbezoek gepland aan Gent met Frank Degruyter
en, terwijl hij het verhaal vertelt vanVictor D., de één of andere rare snuiter,
lopen we voortdurend met opgestoken paraplu’s in de plenzende regen,
zodat we op een ogenblik zelfs eraan denken om ons voeten eraan te vegen.

Maar volhardend als we zijn, blijven we paraplugebonden ronddolen

en genieten van Franks verhaal ondanks de doorweekte binnenzolen.

We lopen van de ene bijzondere plek naar de andere verborgen stek

en proeven van Gent en Franks bedenksels als een wandelend afdruiprek.

Aangenaam is anders, zei de boer, en toch kroop hij op zijn zeug...
Zo’n beetje voelt dat als je van iets niet genieten kunt met volle teug.
Anderzijds: ‘Always look on the bright side of life’, zo gaat het liedje
en wie niet tegen wat regen kan, die gedraagt zich als een mietje




zaterdag || juli I'l juli-uitstap

Op zaterdag de elfde juli staat de jaarlijkse uitstap met de bus gepland
en voor de eerste keer dit jaar geeft uw griffier verstek en is absent.

Er zijn er nog die de trip naar Diest en Tervuren niet zien zitten,

één voordeel: op de bus is plaats genoeg om tussendoor even te pitten.

Hoe ‘t komt dat er die dag bijna geen volk meegaat op die excursie,
daarover heeft de Eed gediscussieerd, maar zonder enige conclusie.
Nu zijn we ons ernstig aan ‘t beraden of zo’n uitstap nog wel moet...
Heeft het nog zin zo’n | | de juli,is die formule stilaan uitgebloed ?

Met de boot naar Gent, Bachten de Kupe verkennen met de wagen,
Zeeuws-Vlaanderen doorkruisen, of ons naar de Westhoek wagen,

‘t Meetjesland doorzoeken, varen van Oostende naar Diksmuide,
Naar Le Grand Hornu en Mons en Binche, bussen naar het zuiden.

Met de auto door de Viaams’Ardennen, of door ‘t Brugse hinterland.

Brussel: t parlement bezoeken en Matonge, Antwerpen en ‘t Pallieterland.
Met een huifkar in de Far West, naar Arras en la Coupole bij de zuiderburen...
Een greep uit de excursies van het laatste decennium, en evenveel avonturen

Zijn er nog plaatsen die we binnen busafstand niet hebben bezocht ?
Kan een autozoektocht nog, zoals toentertijd dat CO2 nog mocht ?
Misschien is’t beter een trip te voet of met zijn allen op de fiets ?
Maar als ‘t dan pijpenstelen regent, doen we simpelweg dan niets ?

U ziet, het is geen makkie iets te verzinnen dat iedereen kan plezieren.
Wanneer u een schitterend idee hebt, waarmee we || juli kunnen vieren,
laat het ons dan horen en steek het niet onder stoelen of banken

maar als dat dan tegenslaat, moet ge niet kwaad zijn of komen janken.

dinsdag 8 september Stefan Kesenne
Willen voetbalclubs winnen of winst maken ?

Als Stefan Kesennne in september over voetbal en geld komt praten

is er in De Swaene geen vrouw te bekennen, begrijpelijk enigermate.

We voelen ons als mannen op een zondagmiddag in de voetbalkantine

die geen bal zien van het spel, maar leuteren over wat voetballers verdienen.

Want Kesenne praat niet over het spelletie met de bal, maar over centen,
hij heeft het over winnen of winst maken, over de kostprijs van talenten.
Wat moet je van een econoom anders verwachten dan fraaie grafieken,
en formules die het voetbal vertalen in platte commercie en statistieken.

Op de groene grasmat rolt de bal al jarenlang niet enkel voor de lol,

maar volgens de wetten van het kapitalisme of soms van één of andere mogol
die zich als hobby een club heeft aangekocht én een stelletje vedetten,

die rondhollen, getroebleerd door het ritselen van de vele bankbiljetten.




dinsdag |3 oktober Gert De Rouck - Filip Van Opstaele
De smaak van de Trappist

Oktober is de maand van het bier en zo geschiedt ook hier

dat we ons in de trappist gaan smijten, maar niet voor ons plezier !
Het wordt een heuse wetenschappelijk onderbouwde avond

die onder leiding van Gert en Filip hier ter plekke plaatsvond.

Een cursus bierbrouwen in het kort zou je het kunnen betitelen

én een zware opgave om 6 trappisten in je keel te voelen kietelen.
We hebben de moeilijke taak met geduld en dapperheid gedragen
en moesten aan het eind van de avond niemand naar buiten dragen.

Dat bewijst dat trappist een gezonde drank is zonder kwalijke gevolgen,
met kleine invioed op de darmflora als men te veel gist heeft gezwolgen.
Het komt er gewoon op aan in ‘t schenken de fles niet te zeer te agiteren,
want dat is oorzaak dat die kleine organismen uw darmen gaan troebleren.

dinsdag |0 november Hilde Rogge & Veerle Ernalsteen
De Kelder van Appetijt - Vertellingen uit de Decamerone

In november komen twee pronte dames met vertellingen uit de Decamerone
een boek van Bocaccio, met evenveel verhalen als groente in een minestrone.
Hilde Rogge en Veerle Ernalsteen hebben elk drie verhalen van liefde en lust,
waarin mannen liefdevol worden bedrogen en vrouwen hartstochtig geblust.

Pittig en smaakvol klinkt het uit hun mond, ondeugend en ontroerend tegelijk.
Opvallend in alle vertelsels: geen enkele vrouw maar dltijd de man staat er te kijk.
Zo ook in het verhaal waarmee ik u als extra wil verwennen,

wie van Knesselare is, zal deze historie wel herkennen...

Opgetekend uit de mond van een getuige,

ik denk niet dat hij dit uit zijn duim kon zuigen.

Er woonde in Knesselare eens een rijke boer van 40 in Westvoorde,
met grond en beesten, maar vrouw noch kind zoals het hoorde.

Op een dag in mei kwam de ouwe paster van het dorp eraan,

die vertelde van de vogels die aan ‘t zaaien noch aan ’t maaien gaan

en hoe gelukkig ze waren als in mei, na het lentevogelen,

ze een stelletje eieren in hun nestje konden goochelen.

“Wel boer”, zo sprak de paster,“zoudt gij er niet beter eens aan denken
om een frisse boerenmeid te zoeken, om u te dienen op uw wenken ?

En, zo ‘t past, met haar een nest en een gezinnetje te bouwen ?”

De boer dacht lange na of het voor hem wel wijs was om te trouwen

en besloot, na ‘t voor en tegen te hebben afgewogen, een annons te zetten,

waarin stond: “Boer zoekt vrouw, jong en werkzaam met geen te grote... pretten”




En zie, de week daarop stond aan zijn deur een pertig ding te kloppen.

- zijn bel en zijn sociaal contact waren al jaren naar de knoppen -

“Wat is’t”, riep hij, bij ‘t opensnokken van de deur, wat het kind meteen deed gillen,
en door ‘t verschot van ‘t rauwe stemgeluid, kneep ze en gleed r slipje van d billen.

Verrast, ontzet bij t zien van ‘t pietepeuterige kleinood dat op haar enkels hing,
dacht hij meteen dat de jonge deerne wachtte op een eendere bevestiging.
Dus gespte hij zijn broeksriem los en liet gezwind zijn broek maar zakken.
‘t Gevolg, u kunt het raden: hij heeft ze van z'n leven... nog kunnen pakken.

zondag 6 december Patroonsfeest JackoBond

Op zondag é december vieren we het feest van Sint-Elooi, onze patroon,
uitgerekend op de feestdag van Sint-Niklaas, da’s eigenlijk niet schoon.
Maar we moesten wijken van zaterdag naar zondag omwille van een vrouw
Riet Muylaert namelijk, alias JackoBond, want anders liet z* ons in de kou.

Ze kon ons helemaal bekoren met haar liedjes en haar charme,

eigenlijk een meiske met een stem en een figuur om te omarmen.

Bijkans zou ik vergeten dat Renaat daarvoor ook al zijn stem liet horen

in zijn welkomstwoord, maar stem én figuur krijgen toch een mindere score.

Hij decoreerde ook Jean-Pierre voor zijn 25-jarig lidmaatschap
en schonk een heuse oorkonde aan een|50+jarig driemanschap
Edgard en Gilbert Buyse en Robert Dhont zijn echte veteranen
die elk al 50 jaar de Camere dienen als waardige kompanen.

Na 't concert had Pascal een receptie klaar om ‘t geheel te completeren

met van alles en zo veel men belieft, we hoefden ons heus niet te generen

en wie zin had in nog meer kon naar De Swaene voor het late middageten.

Ik had geen tijd, want ik moest Sint en Piet en de klein’mannen welkom heten.

Laat me eindigen met de laatste woorden van een onbekende Vlaming
terwijl hij met zijn hele lijf springensklaar uit het raam hing.

Luidkeels riep hij:“Het is volbracht, mijn gedacht”

De landing van 3 hoog was tamelijk onzacht.

Magar toch kon hij het overleven en legde het loodje niet

Hoe kan dat dan, waren dat zijn laatste woorden niet ?
Jawel begot ! Behalve dat hij bij het landen beide benen brak,
kwam daarbij nog dat hij zijn tong tussen zijn tanden stak...

Ik dank u voor uw aandacht...




