


Beste Rederijkersgoegemeente, dames, heren van den buiten en ter stede,
ik moet u nog maar eens lastig vallen met onze jaarlijkse werkzaamheden...
2001 was voor de Rederijkers een vruchtbaar, nijver jaar vol activiteiten,

en daarom breng ik nu, op rijm gesteld, een kort relaas van deze feiten

27 januari Nieuwjaarsfeest

In januari beginnen we met een nieuwjaarsfeest volgens oud model

en daarvoor gaan we bij de Benny, van Het Kleitenhof, weet ge wel.

We zijn er goed geviogen en krijgen breed bemeten hapjes om het meest,
in degelijke porties, zoals het in die goede, oude tijd moet zijn geweest.

Van oudsher is ’t u allemaal bekend waarop zo’n feest dan uit gaat draaien :

de nieuwjaarswensen, ‘t jaarverslag en farce majeure komt binnenwaaien,

de plechtige aanstelling van de nieuwe leden, in casu Marnix, Benny en de Jan.
Enfin : veel verschil met ‘t jaar daarvoor en daarvoor komt er daar niet van.

We zijn nu eenmaal Koninklijke Vlaamse Strijdbroeders, met traditionele waarden
Misschien kunnen we overwegen een kleine naamsverandering te aanvaarden.
In plaats van KVS, tout simple, maken we daarvan de KV&S (met ampersand)

en dan gewoon maar zitten wachten tot er daarop wat jong volk komt aangeland.

13 februari Frans Crols

Op 13 februari, terwijl Anderlecht zich door Leeds af laat schieten,
krijgen wij in de Swaene Frans Crols van 't weekblad Trends op visite.
Van de directeur van één van die financieel-economisch blaadjes
verwacht je niet meteen van die Vlaams-radicale praatjes.

Maar Crols’ betoog gaat rigoureus in de richting van het separatisme

en zijn uitlatingen over ons vorstenhuis getuigen niet van royalisme.

Bij hem geen ziertje nationale trots over dit kunstmatig gecreéerde land,

hij pleit voor een zelfstandig Viaanderen, op grond van zijn gezond verstand.

Als Vlaamse Strijdbroeder is dergelijke taal natuurlijk leuk om horen,

al is dit niet besteed aan de jan modaal van onder de klokkentoren.

Hij luistert liever naar Belgische sprookjes over prinsen en prinsessen,

die met moeite een Vlaamse volzin brouwen en kindjes maken bij maitressen.




maart Eén vioog over het koekoeksnest

In maart mag ons toneelgezelschap na maanden repeteren pieken,
met een ongezien spektakel, in een koekoeksnest vol geesteszieken.
Daarvoor volgen ze zelfs in ‘t instituut van St.-Amands een stage,
om zich meer vertrouwd te maken met die krankzinnige entourage.

Voor de gelegenheid hebben we de bovenbibliotheekse zaal gerecycleerd
omdat die troosteloze omgeving het dramatische effect nog stimuleert.
Met inzet van wel duizend handen en met inbreng van nog meer ideeén,
groeit dit theaterstuk tot een spektakel dat ieder stemt tevreeén.

‘t Zou gekkenwerk zijn om alle participanten met naam hier op te sommen,
dan sta ik hier tot morgenvroeg te rijmen en dat wil ik nu verdommen.

Voor elke zot in ‘t spel kwamen er minstens nog drie andere assisteren,
dus laat mij kortweg toe om hierbij het collectieve gekkenhuis te feliciteren.

17 april Prof. Van Outryve d’Ydewalle

17 april is een dag om niet te vergeten, want in Opgrimbie valt het doek
en bij ons komt een zekere Géry Van Outryve d’ Ydewalle op bezoek.
Was u ook dat vergeten ? Dan hebt u gaten in uw lange termijngeheugen,
of ‘t kan ook een teken zijn dat uw hersencellen niet langer deugen.

Dit wordt veroorzaakt door te weinig van ‘t één en van ‘t andere te veel,
maar waarvan precies en in welke verhouding : dat is eerder individueel.
Van Géry hebben we niet geleerd hoe we het best kunnen onthou’en,

hij heeft enkel uitgelegd hoe we ons denksysteem moeten beschouwen.

Eén zaak is zeker : mannen kunnen beter onthouen dan sommige vrouwen

- veralgemenen wil ik zeker niet doen, dat zou me gewis berouwen -

Maar het is toch opvallend dat dames, pas thuisgekomen met nieuwe kleren,
zich absoluut niet meer de exacte prijs daarvan kunnen memoriseren...




4 mei Kroegentocht

In mei leggen alle vogels een ei, en ook Mathilde en Filip willen een kind,

maar ‘t zal oktober worden, want onze prins... da’s verre van een hazewind.
Voor ons maakt het niet uit : de eerste kroegentocht van ‘t nieuw millennium
- voor de negende keer op rij - zorgt voor ambiance in het dorpscentrum.

De reputatie van het jaarlijkse evenement is bijna niet te peilen,

wij zijn gerenommeerd in ‘t hele land, dit mede dank zij Martin Heylen.

Die media-aandacht is aangenaam, maar mag ook niet worden onderschat,
‘t is als een viijmend zwaard dat héél voorzichtig moet worden vastgevat :

Herinner u die eloquente autochtone dames die daar in beeld opduiken,

om voor heel Vliaanderen ons dialect uit hun botten staan te stuiken.

De komende kroegentocht moet blijken : wat voor indruk heeft dit opgewekt ?
Veroorzaakt dit een heuse volkstoeloop of speelt hier meer het schrikeffect ?

12 juni Avondwandeling

De 12de juni trekken we onze laarzen aan en meteen een blij gezicht,
want rond de kreken in Sint-Jan is er die avond een wandeling ingericht.
Langs ‘t ruisend riet, door ‘t groene lover genieten we van ‘t buitenleven,
want precies in die contreien is er daarvan één en ander overgebleven.

Om de gidsen te plezieren, lopen we steeds weer ‘haa’ en ‘hoo’ te doen,
wanneer ze een rare vogel signaleren of zelfs een simpel waterhoen.
En als de avond daalt, de zonne zinkt, verheffen wij géén avondlied,
maar zakken stil naar de taveerne af, alwaar de waard een pint uitgiet.

‘t Genoeglijke geroezemoes van ‘t kneuterig gebeuzel gonst in d’ oren,

en geeft zo’n zoet gevoel dat w’er willen blijven tot het ochtendgloren.
Maar dan komt het besef dat morgenvroeg een dwingende dagtaak wacht,
wat een mens meteen ontnuchtert en doet veranderen van gedacht.




11 juli Uitstap

Net als alle jaren voordien is het op de 11de juli nu ook weer idem dito :

uw griffier is met zijn Clara schampavie naar ‘t land van ‘sole mio’.

Over die Henegouwse uitstap weet ik dus van toeten noch van blazen,

en daarom is dit hét moment voor ‘t poetsen van mijn brillenglazen ! (POETSEN!)

(Excuseer het korte oponthoud, maar ‘t zal u natuurlijk niet verbazen,

dat dit enkel komt door het ontbreken van een beter rijm op blazen.)

Soms is ‘t verbazend moeilijk om ‘t juiste woord te vinden, moet ge beseffen :

Neem nu dat laatste woord (beseffen) : om daarop iets te vinden , dat moet al...
treffen !

Het zou onnozel klinken dat ik hier vanavond een schoothondje laat... keffen
of ‘t zou u enkel maar choqueren als ik hier een vrouw zou laten... beffen.
Eerlijk gezegd : dat had ik (wel) (eigenlijk niet) verwacht, mijn gedacht

dat (n)iemand in dit publiek ooit dergelijke praktijken had volbracht.

11 september  bOb Van Reeth

Op 11 september hebben wij onze Vlaamse Bouwmeester geinviteerd,

maar, hadden we ‘t geweten, we hadden voor de afbreekmeester gedpteerd.
De Amerikanen zitten op dat moment namelijk serieus gebrouilleerd,

met ene Bin Laden, die een aantal viiegers in hun facade heeft geparkeerd.

Die vergadering wordt dus duchtig overschaduwd door Osama,

want voor bOb Van Reeth, een BOUWmeester, is dat een drama.

Kom dan eens vertellen hoe je duurzame, intelligente ruines construeert,
terwijl ze ginderachter vakkundig, in 1, 2, 3 worden gedestrueerd...

Mag ik u er trouwens op wijzen dat Knesselare in deze niet geheel vrijuit gaat,
omdat onze eigen parochie zich sinds jaar en dag met die Bin Laden inlaat.

Ik herinner me nog goed hoe ze jaren geleden al in de processie zongen :
Osama, Osama, Osama zoon van Ahmed ... wist ik veel, als kleine jongen...




9 oktober Yvan Sonck

Als omroepgepensioneerde komt Yvan Sonck in oktober praten over sport,
en daar is niets op tegen dat zijn ex-broodwinning nu een bijverdienste wordt.
Door zijn pensionering heeft hij aan expertise echter niets verloren,

zijn innerlijke rust en onverstoorbaarheid zijn net nog als tevoren.

Voor ‘t zekerst hebben we André Ornelis ingehuurd als animator.
Echt nodig bleek dat niet, die Sonck is nog een sterke commentator.
Op alle vragen uit het publiek wordt fluks gerepliceerd,

Hoe simpel ze ook gesteld zijn, of hoe zeer gecompliceerd.

Vooral ‘t gebruik van doping komt die avond sterk aan bod,

maar da’s eerder een gegeven als in ‘t verhaal van don Quichot,
waarin een Spaans coureur met wiekende molens begint te vechten,
een ongelijke strijd dus, die ook Yvan of André niet zullen beslechten.

13 november Prof. Koen Raes

Koen Raes, professor in de ethiek, is in november de laatste spreker van ‘t jaar,
maar over ‘Het moeilijke ontmoeten’ steun ik op ‘t verslag van Renaat de Blaer.
Die heeft verdomd goed geluisterd terwijl ik op een schoolse ouderavond zat,
vergeef me dus als ik zijn puike verslaggeving abusievelijk onjuist samenvat.

De professor moest, zo blijkt uit het verslag, veel tijd buitenhuis passeren :
moest op de markt, in de file en aan winkelkassa’s de ethiek gaan controleren.
Tot in Parijs is hij gaan onderzoeken hoe snel de paardentram er reed,

al vermoed ik dat hij er eerder de rosse buurten heeft gefrequenteerd.

Voor een professor in de ethiek met name is dit een uitgelezen oord,
waar je de zedelijke begrippen en gedragingen spelenderwijs opspoort.
Je vindt er sociale mensen die vertrouwelijk en toegankelijk met je omspringen.
Een onderzoeksparadijs voor een ethicus, die houdt van ‘moeilijke ontmoetingen’...




2 december Aperitiefconcert

Dit jaar valt het aperitiefconcert op 2 december, de zondag na St.-Elooi.
maar door een stom toeval raakt uw griffier die morgen niet uit de plooi.

Hij heeft de avond en nacht voordien op een onstuimig bruiloftsfeest gezeten
en raakt die morgen onmogelijk uit zijn bed, en dat heeft hem gespeten.

Norbert de Taeye, Willy De Vleesschouwer én ‘t aperitief heb ik mislopen,
Tja... veel te laat in bed gekropen,

(HELA! ‘k hoor het wel, he : veel te veel gezopen...) HELA!
Naar ‘t schijnt..., zo hoorde ik vertellen , was ‘t ‘un concerto meraviglioso’
blije gezichten... tutti contenti, als bij 't horen van Dalida’s Gigi 'amoroso

11 december Algemene Ledenvergadering

Ma basta cosi... die maand was er nog meer te doen, de elfde december :
de Algemene Vergadering met een quiz en ‘t verkiezen van enig member.
Lieven, Jean en Benedict worden in de Rederijkerskamer opgenomen,

in de hoop dat ze, net als al die and’re, geregeld naar vergaderingen komen.

Dan nemen de quizmasters, Renaat en Hans, de touwtjes in hun handen :

als eigentijdse inquisiteuren die onze hersens pijn doen en verbranden.

Nog te verwonderen dat zoveel leden vrijwillig dit kruisverhoor doorstaan,

ze kennen geen compassie en brengen ferme deuken toe aan onze eigenwaan.

Voor Frank, Johan, Gerard en Luc verloopt die avond echter fabuleus :

ze winnen d’ eerste prijs en zetten d’ anderen hiermee een lange neus,
Wie tot nu toe hun intellect in twijfel trok, moet nu zijn mening corrigeren,
zo’n beetje als bij prins Filip, als hij ooit doctor wordt zonder doctoreren.

Ziezo, nu moet ik (Afghanistan) afgaan. Is 't dan gedaan ?
Jazeker, (‘t is Al Qaeda) ‘tis al. ‘k hé(b) da mee gedaan.
Ik heb me wat beperkt in woorden of Kaboel... thuis,

ik hield m’n taal in baan, al was er soms iets niet zo pluis...

“Nog een prettig feest, ik zie jullie nog wel.”
en daarmee eindig ik dit woordenritselspel.
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